
Bericht uit Venetië 

 

Hallo allemaal! Even een kort bericht uit Venetië. Niet om jullie jaloers te maken (nou 

ja…), maar om te laten weten hoe het ons hier vergaat. Tot nu toe is het een erg druk, 

maar inspirerend programma. In één dag van een lezing over goed bestuur en 

burgerschap naar Erasmus om vervolgens over te schakelen op de rol van vertrouwen in 

het onderwijs, hier gebeurt het. En dan hebben we ook nog een rondleiding in het 

dogenpaleis gehad. Je kunt het al raden, wij vervelen ons hier geen moment. 

Ondanks het (soms te) drukke programma is een veelgehoorde opmerking: “He, wat 

lekker dat we het hier eens rustig over kunnen hebben.” Hiermee wordt de kern van de 

reis geraakt. We hebben hier de kans om met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen 

en nieuwe ideeën op te doen. Wat houdt het docentschap in? Wat is nu goed onderwijs? 

Hoe creëer je een schoolcultuur waarin iedereen zich prettig voelt? Het zijn allemaal 

vragen die voorbij komen. De daaruit voortkomende discussies leveren waardevolle 

inzichten op. 

In de dagelijkse gang van zaken komen we hier op ‘t Joris, net als op iedere andere 

school, te weinig aan toe. Ons ritme wordt toch vooral bepaald door lessen, 

overhoringen, ouderavonden, enzovoorts. Ga maar na: het schooljaar is net drie weken 

bezig, maar die zomervakantie lijkt al weer eeuwen geleden. Dat geeft toch te denken. 

Hopelijk lukt het ons in de toekomst hier vaker samen bij stil te staan. 

Ciao! 

 

Danielle & Joost 

 

Ps: Alvast één ding dat we uit de gesprekken gehaald hebben: Op ’t Joris is het zo slecht 

nog niet. 


